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Ezra – Beleidsplan 2023 - 2025 

Gods plan met Ezra  
“Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” 

1 Korinthe 12:27  

God gaf de gemeente om samen te groeien, samen te bouwen en samen te 

ontdekken welke roeping God voor ons heeft. Een plek van ontwikkeling, groei en 

doorgeven. God verlangt ernaar ons veel meer te geven dan we ooit hebben 

durven dromen of vragen. Wat als we allemaal gaan doen waarvoor God ons heeft 

gemaakt? ‘Gewoon’ door ons zelf te zijn en ons er op richten Zijn wil te doen in ons 

leven. Wat als we ons leven volledig toevertrouwen aan Hem en zeggen: Heer, het 

gaat niet langer om mij, maar om U. Niet langer mijn wil, maar Uw wil geschiedde.  

Met elkaar Kerk zijn (intern) 

We willen een levende gemeente zijn waar mensen samen verantwoordelijkheid 

dragen voor de missie en visie van Ezra. Ieder z’n bijdrage is even belangrijk. God 

heeft ieder van ons uniek gemaakt. Als we onze gaven en talenten bundelen en 

luisteren naar Zijn stem kunnen we met de gemeente datgene bereiken wat Hij op 

het oog heeft.  

Met elkaar Kerk zijn (extern) 
We zijn allemaal geroepen om een wereld in nood te vertellen dat het door het 

sterven en opstaan van Jezus tussen de mens en God weer in orde kan komen en 

de mens weer kan gaan leven zoals God het bedoeld heeft. We kunnen ons bezig 

houden met allerlei taken in de kerk die ook nodig zijn, maar we willen wél dat ene 

doel voor ogen blijven houden, dat de wereld moet horen van Jezus. We mogen 

nooit de kerk tot doel maken. De Kerk is het middel waardoor God in deze wereld 

Zijn Koninkrijk uitbreidt.  

Ezra 

Ezra is deel van het wereldwijde lichaam van Jezus. Een levende gemeente en 

geen gebouw, instituut of bedrijf. Dat betekent dat wij er samen op gericht moeten 

zijn om mensen verder te helpen op weg naar een leven in verbinding met God. 

Laten we gezamenlijk verlangen naar een aanzienlijk en voortreffelijk leven met God 

voor de groei van Zijn Koninkrijk in onze omgeving. 
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Waar staan we voor? (missie) | Een levende gemeente 

 

Ezra is een Rafaël-gemeente in de Hoeksche Waard sinds 1993. In Ezra staat Jezus 

centraal. Een levende gemeente waarin ieder zijn of haar gaven en talenten in mag 

zetten, zodat wij Gods liefde zichtbaar maken in onze omgeving (of op de plek waar 

we wonen en leven).  

Rafaël-gemeente 

We zijn aangesloten bij Rafaël Nederland; een landelijke beweging waarin ruim 40 

gemeenten en hun leiders samen optrekken. Ezra is de enige Rafaël-gemeente in 

de Hoeksche Waard.  

Rafaël Nederland is deel van  Foursquare International, met als wereldwijd meer dan 

67.500 kerken in meer dan 150 landen.  

De mensen  
We zijn mensen die midden in de samenleving staan. We staan midden in de 
wereld, maar zijn niet van deze wereld. We verlangen naar puurheid en echtheid en 
durven ons kwetsbaar op te stellen in plaats van dat we ons beter voordoen dan we 
zijn. We zijn een hechte gemeente, waarin we elkaar opbouwen, bekrachtigen, 
verder helpen en toerusten met Bijbelse waarheden. Dat doen we op een 
praktische, persoonlijke en eigentijdse manier. Ezra is een plek van ontwikkeling, 
groei en doorgeven, waar we in liefde omzien naar elkaar.  
Ook zijn we er voor elkaar in dat wat we tegenkomen in ons dagelijkse leven. De 
moeilijke en mooie momenten, de gewone en bijzondere. We benaderen elkaar 
vanuit de principes liefde, aanvaarding en vergeving* en zijn blij met de groei van 
de ander.  
 
 *Boek van Jerry Cook, DNA van Rafaël Nederland.  

 

 

 

http://www.rafael.nl/
http://www.foursquare.org/
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De Kerk 
Het verlangen van Ezra is dat iedereen bij ons een volgeling van Jezus wordt (een 

Christen), dat jij de Kerk bent en niet Ezra. Jezus is niet naar deze wereld gekomen 

om kerkgenootschappen of allerlei bewegingen op te zetten. Hij is gekomen om 

heel eenvoudig mensen te roepen om Hem te volgen en samen met andere 

christenen die ene wereldwijde Kerk te vormen. Dat doet Hij vandaag nog steeds 

door Zijn woord en door Zijn Geest. Hij roept ons niet op om een kerk, een dogma, 

een groepering, een genezer, een spreker, een predikant of wat dan ook te volgen. 

Jezus volgen is de inhoud van het ware christendom, het Nieuwtestamentische 

christendom; ambassadeurs zijn van Gods Koninkrijk. 

We lezen in Handelingen dat de discipelen voor het eerst christenen werden 

genoemd. 'Christenen' werd een bijnaam voor volgelingen van Jezus. Eigenlijk is 

onze naam ‘discipel’ of ‘volgeling’ van de Heere Jezus en met elkaar vormen wij de 

Kerk.  

Langs wegen van mensen  
Ezra is nooit een eindstation. We staan langs wegen van mensen. We gaan samen 

op weg naar de bestemming die God voor ons heeft. Ezra is de plek waar we elkaar 

opbouwen, toerusten en verder helpen (in het leven). Door zo samen op weg te zijn, 

word jij de Kerk op de plek waar je leeft. Want we willen daar zijn waar mensen zijn.  

 

Onze kenmerken   
• Ezra gelooft in Jezus en mensen: het gaat bij ons om Jezus en om mensen. 

Om mensen die elkaar ontmoeten en in die ontmoeting iets ontvangen en 

ervaren van het hart van God. Wij geloven dat Jezus de zoon van God en 

onze Redder is. 

• Ezra is gastvrij: er is ruimte voor iedereen, zonder onderscheid. We oordelen 

niet. We zien in liefde om naar elkaar en onze omgeving.   
• Ezra is een veilige plek: we vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons 

veilig voelen, zodat ze kunnen ontdekken wie ze mogen zijn in Jezus en 

waarvoor God hen heeft gemaakt.  

• Ezra heeft een open karakter: we zijn open en transparant. Er is geen vraag 

die niet gesteld kan worden, ieder onderwerp kan besproken worden.  
• Ezra timmert aan de weg: we willen impact hebben op onze omgeving. 

Daarom zoeken we actief contact en sluiten we aan bij de behoeften in de 

maatschappij. 

• Ezra is eenvoudig: alleen het hoogstnoodzakelijke wordt kerkordelijk en 

bestuurlijk geregeld. Er is geen sprake van perfectie, doe maar gewoon. We 

vinden mensen belangrijker dan dogma’s en kerkelijke regels.  

Naam & logo Ezra  

De naam Ezra betekent 'behulpzaam'. Ezra was in de Bijbel een priester, een 

dienaar van God. Onder zijn leiding kwam het volk Israël weer terug in Jeruzalem en 

kregen de mensen een nieuwe herstelde relatie met God. Dat is ook ons verlangen. 

Zoals de priester Ezra het woord als het ware teruggaf aan het volk Israël, mogen 

ook wij, ieder op de plaats waar God ons brengt en met de gaven en talenten die 

we hebben ontvangen, ons door Hem laten inzetten om ervoor te zorgen dat de 

mensen een herstelde (harts)relatie met God krijgen door Jezus.  
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Daarnaast helpen wij elkaar om de Bijbel te begrijpen en in praktijk te brengen door 

onze naaste lief te hebben en te dienen, zoals Jezus ons liefhad en diende. 

Ons logo is kleurrijk. Dat zijn we als gemeente ook. Ieder mens is uniek.  

We hebben oog voor de verscheidenheid van mensen en daarmee hun gaven 

en talenten. Ons logo bevat daarom ook verschillende kleuren; ieder mens zijn/haar 

kleur. 
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Waar gaan we voor? (visie)| Jij bent de Kerk 
 

 

Jouw leven is de visie van Ezra. Op school, op ons werk, in onze buurt, in de 

supermarkt, tijdens het sporten: het maakt niet uit waar we zijn, wij willen overal waar 

we zijn een verschil maken. We willen Gods liefde en plan met de wereld aan de 

mensen die we ontmoeten laten zien.  

Onze visie is dan ook: jij bent de Kerk, waar jij komt, komt Jezus, waar jij komt wordt 

Gods Koninkrijk zichtbaar.  

 

Wij hanteren 4 pijlers om onze visie te realiseren: 

1. Identiteit – in Jezus  

2. Kracht – van Gods Woord, Zijn Heilige Geest en gebed 

3. Samen – elkaar versterken  

4. Groei - van Gods Koninkrijk 

 

1. Identiteit – in Jezus  
Weet wie je bent, in Jezus. God heeft ons uniek gemaakt. Het is belangrijk dat we 

onszelf zijn, niet iemand anders. Dan kunnen we gaan doen waarvoor we gemaakt 

zijn. Het begint met identiteit:  

• We kennen onszelf. We weten ten diepste wie we zijn, in Jezus.  

• We kennen Jezus, hebben Hem lief en trekken in alles wat we doen met Hem 

op, zodat we Hem weerspiegelen aan de mensen om ons heen en daarmee 

het hart van God laten zien (dat is wat Jezus ook deed).   

• We weten dat wij zelf de Kerk zijn. We willen geen kerk houden, bouwen of 

spelen. Wij zijn de Kerk. Waar wij komen, komt Jezus. 

 

Om te groeien in identiteit doen wij in 2023 het volgende:  

(tijdens de Bouw mee-sessies invullen met elkaar als gemeente) 

➔ ….. 
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➔ … 

➔ ... 

 

2. Kracht – van Gods Woord, Zijn Heilige Geest & gebed  
Wij geloven dat Gods woorden waarheid zijn en vol leven zitten. En we geloven in 

de krachtige werking van de Heilige Geest en gebed in ons leven. We willen 

volledig ondergedompeld worden in wat God wil doen in ons, door ons, met ons en 

om ons heen. Daarom besteden we aandacht aan onderwijs en profetie.  

 

Om te groeien in Gods kracht doen wij in 2023 het volgende: 

(tijdens Bouw mee-sessies invullen met elkaar als gemeente) 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

 

3. Samen – elkaar versterken  
Wij versterken elkaar, bouwen elkaar op en zijn blij met de groei van de ander.  

We zoeken de samenwerking bij elkaar, de lokale kerken en bij Rafaël Nederland en 

andere Rafaël-gemeenten, opdat we elkaar kunnen versterken. Met als doel Zijn 

Koninkrijk, liefde en genade te kunnen laten zien.  

 

Rafaël zit in ons DNA. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken!  

Relatie staat boven standpunten! 

 

We zijn samen de ogen en oren van Ezra. Merken we iets op, zien we iets gebeuren, 

ervaren we iets, dan spreken we dat uit. Praat met elkaar en niet over elkaar.  

Zo dragen we samen verantwoordelijkheid voor onze gemeente, missie en visie, 

activiteiten, ons gebouw, etc.  

 

Het is bij Ezra niet alleen ‘thuis voelen’, maar ook ‘thuis weten’. Niet alleen het 

leidersteam functioneert in Ezra, ieder die zich betrokken voelt mag zich thuis weten 

en mee functioneren in de gemeente.  

 

Om te groeien in samenwerken doen wij in 2023 het volgende: 

(tijdens Bouw mee-sessies invullen met elkaar als gemeente) 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

 

4. Groei – van Gods Koninkrijk 

“18Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde 

gekregen. 19Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop 

hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen 

altijd te doen wat Ik u heb gezegd. 20En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het 

einde van de tijd.” Mattheüs 28:18-20 

 

We hebben impact op onze omgeving. De Kerk (jij en ik) zijn geroepen om het 

krachtigste instrument van God op deze aarde te zijn. Wij zijn geroepen om te 
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getuigen van wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We hebben Zijn woord 

en Zijn Geest en dat is meer dan voldoende om die krachtige Kerk te zijn, die in 

Handelingen 2 begon met de uitstorting van de Heilige Geest.  

 

Wij bouwen mee aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk in de wereld. We zijn 

allemaal geroepen om te leven zoals God het bedoeld heeft en te getuigen, 

ongeacht onze talenten, onze opleiding of ons beroep. Je denkt misschien dat je al 

veel te veel te doen hebt. Maar als we in geloof gaan bidden en als we 

mogelijkheden gaan zien, zal God ook onze talenten op een bovennatuurlijke 

manier vermeerderen.  

 

Om te groeien in het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk doen wij in 2023 het 

volgende: 

(tijdens Bouw mee-sessies invullen met elkaar als gemeente) 

 

➔ … 

➔ … 

➔ … 

➔ … 
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Leiderschap 

 

Met elkaar kerk zijn. Iedereen is in bepaalde mate een leider, want we doen het 

met elkaar en dragen allemaal onze verantwoordelijkheid voor Ezra.  

Algemene leiding  
Martin & Liselotte Hitzerd en Sjanine Schutteman zijn als leidersteam 

eindverantwoordelijke van Ezra. Samen bewaken zij de kaders en richting van de 

gemeente. Kernwoorden vanuit het leidersteam zijn: toegankelijk, informeel in de 

omgang, dienend en motiverend leiderschap en mensen in hun kracht zetten. De 

ABC-vitamines: Aanmoedigen, Bevestigen en Complimenteren.  

Teamverantwoordelijke 

Een teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel binnen 

Ezra, bijvoorbeeld de kinderkerk. De teamverantwoordelijke zorgt samen met de 

teamleden voor de kinderkerk, bijvoorbeeld dat tijdens de zondagse samenkomst 

de kinderen hun eigen samenkomst hebben.  

Teamleden  

Elk team bestaat uit teamleden. Samen met de teamverantwoordelijke dragen zij 

de verantwoordelijkheid dat een bepaald onderdeel binnen Ezra goed verloopt, 

bijvoorbeeld het koffieteam. Het team zorgt er bijvoorbeeld voor dat er voldoende 

koffie en thee tijdens de zondagse samenkomst is. 

 

 

 


