
Meer informatie over de gespreksgroep die in 

oktober van start gaat 
 

Achtergrond 

Twee goede vrienden, de een katholiek, Jakob van 

Wielink, de ander evangelisch, Henk Rothuizen, schreven 

samen het boek ‘De achtste dag, waar Jezus je leven 

raakt’ een boek over Degene van wie hun hart 

overloopt. Het boek biedt inspiratie voor de vraag hoe 

Jezus in iedere fase van het leven met ons meeloopt. 

 

Dit boek:  

• neemt je mee in het meeslepende leven van Jezus 

dat ook jouw leven omvat. Crisis, hechting, emoties, lijden, veerkracht 

en opstaan.  
  

• gaat over het volle leven in relatie met Jezus. Citaat van Meester 

Eckhart ‘God is overal en te allen tijde op gelijke wijze 

tegenwoordig’. Wil jij ook uitgenodigd worden om op weg te gaan en 

deze tegenwoordigheid te ervaren? 

  

• doorloopt met jou 7 etappes en je komt uit bij de dag die we in al zijn 

luister nog verwachten: de Achtste Dag.  
  

• is geen ‘kennis’ boek, maar veel meer bedoeld als ‘meditatie’ boek.  

Zo werkt het: 

• Jouw leven naast dat van Jezus leggen In elk hoofdstuk wordt 

stilgestaan bij jouw eigen leven en word je uitgenodigd om het naast 

het leven van Jezus te leggen. Aan het einde van elk hoofdstuk 

worden vragen gesteld om te reflecteren en staat er een gebed. 
  

• 1 hoofdstuk per 2 weken Het is de bedoeling dat je 1 hoofdstuk per 2 

weken leest, stil staat bij de vragen en aantekeningen maakt en 

hierover mediteert. Misschien is het goed gedurende dit proces deze 

meditaties als enige stille tijd te beoefenen. Laat de Heilige Geest tot je 

spreken door verwerking in stilte. 
  

• 1x per 2 weken samenkomen We komen 1x per 2 weken in kleine 

groepen bij elkaar om de ervaringen per hoofdstuk met elkaar te delen 

en we kunnen dan voor elkaar bidden. 
  

• Start in oktober De gespreksgroepen starten in oktober, op welke 

avond overleggen we met elkaar en het kan bij iemand thuis of in 

Crosspoint.  

Interesse?  

Stuur een mail naar kantoor.ezra@solcon.nl.  

 


